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Terwijl Carnaval nog ver 
weg lijkt, maar stiekem 
toch al dichtbij is, lijkt de 
Veertigdagentijd nog veel 
verder weg. De tijd tussen 
Kerstmis en Carnaval is dit 
jaar bijna op het langst. 
De laatst mogelijke datum 
voor Aswoensdag is 10 
maart, daar zitten we met 
5 maart niet zo heel ver 
vanaf.

We hadden in de Kersttijd nog de mooie ervaring van 
de televisiemis vanuit de Martinuskerk. Toch spannend 
wat er allemaal gaat gebeuren, maar het resultaat op 
televisie is erg mooi geweest. Op 9 maart komt de KRO-
NCRV opnieuw naar Cuijk om de tv-mis uit te zenden.

Zo maken we toch, met een sprongetje, de brug van de 
Kersttijd naar de Veertigdagentijd!

We mogen ons na Carnaval gaan voorbereiden op het 
feest van Pasen, een tijd van vasten en bezinning. Wat 
vind ik werkelijk belangrijk? Wat doet er echt toe? Wat 
wil ik zelf betekenen in deze wereld? 
Als we om ons heen kijken is het misschien best wel 
eens goed om een pas op de plaats te maken en even 
stil te staan en na te denken. Kijk eens om je heen: 
ruzies, in kleine of grote kring, wereldwijd. Kijk eens 
naar armoede – geestelijk en lichamelijk, kijk eens 
naar eenzaamheid, enz… Het is goed om te zien wat ie-
der van ons persoonlijk kan betekenen voor de samen-
leving, in kleine en grote omgeving.

Het vastenactieproject van dit jaar is bestemd voor 
Uganda: We gaan een katholieke school helpen, die 
zowel arme als minder arme kinderen opneemt. U kunt 
er elders meer over lezen.

Laten we gaan genieten van de Carnaval en in de Veer-
tigdagentijd ons bezinnen en bedenken wie we zijn en 
wat we kunnen beteken voor elkaar en voor de wereld.

Ik wens u een goede tijd toe.

Vicaris Theo Lamers,
pastoor

De wensen in deze nieuwsbrief komen uit de vele 
wensen die in de kerstbomen in de kerk hingen.

Woord van de pastoor

Vicaris Theo Lamers

Dagbedevaart en driedaagse verzorgde bedevaart 
naar Beauraing in België

Van 24 t/m 26 mei 2025 is de jaarlijkse bedevaart 
naar Maria met het Gouden Hart in Beauraing! Dit jaar 
voor het eerst met pelgrims vanuit het gehele bisdom 
Den Bosch en Breda tezamen. Je kunt ook meegaan 
met de dagbedevaart, op zondag 25 mei 2025.

De verzorgde bedevaart wordt begeleid door een me-
disch team en brancardiers. Allen vrijwilligers die borg 
staan voor een goede verzorging. Deze dagen worden 
doorgebracht in een gezellig samenzijn op het Heilig-
dom. Opstapplaats is de Basiliek in Oudenbosch. 
Vervoer met rolstoelbus is beschikbaar. 

De dagbedevaart vertrekt zondagochtend 25 mei 
2025 vroeg vanaf diverse opstapplaatsen in bisdom 
Breda rechtstreeks naar Beauraing. Om 11.00 uur is er 
een hoogmis en ’s middags om 14.45 uur het Lof met 
ziekenzegening. Om 16.30 u rijden we rechtstreeks 
terug naar de opstapplaatsen. Een warme maaltijd 
’s middags in het accueil is te gebruiken tegen een 
meerprijs. Dit kun je bij aanmelding opgeven. 

Beide busreizen rijden zonder tussenstop rechtstreeks 
naar Beauraing. Belangstellenden kunnen informatie 
inwinnen/aanmelden tot zes weken voor de bedevaart 
bij:  Mevr. E. Bastianen-Luijks, tel. 0164 -250420 / 
06–16201673 of kijk op: www.bedevaartbeauraing.nl

Mijn wens is dat...

er sneeuw is in Nederland.

Mijn wens is dat...

ik niet ziek meer ben.

Mijn wens is dat...

er een einde komt 
aan het kapitalisme.

Mijn wens is dat...

ik een uniqorn zie in 2025.

Bedevaart

Nellie van Echtelt 
Afgelopen week bereikte ons het trieste bericht dat 
Nellie van Echtelt, lid van de contactgroep Vianen op 
14 februari is overleden. In het volgende parochieblad 
zullen we hier uitgebreider bij stil staan.
Vanaf deze plaats willen we Piet en de familie veel 
sterkte toewensen bij dit grote verlies.

Pastoor Theo Lamers

Overlijden
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Bij de Lichtjestocht die op 20 december 2024 in Cuijk 
gehouden werd, konden kinderen en volwassenen 
op een kaartje een wens invullen. Bijna driehonderd  
mensen, voornamelijk kinderen, hebben dat gedaan. 
De meeste wensen waren natuurlijk in het Neder-
lands, maar er waren er ook in het Engels, Frans, 
Duits en enkele oosterse talen. Veel wensen gingen 
over vrede en gezondheid. Enkele willen we hier graag 
noemen.

Lichtjestocht 2024

Mijn wens is dat...

alle kinderen hun korstjes opeten.

Mijn wens is dat...

PSV wint.

Mijn wens is dat...

ik minder bang ben.

Mijn wens is dat...

ik in een luchtbalon mag.

Mijn wens is dat...

opa’s operatie goed gaat.

Mijn wens is dat...

ik de beste zanger 
van de hele wereld kan worden.

Kleding voor de Gulio Pastore primary school
Tijdens mijn bezoek aan Uganda heb ik ook enkele 
scholen bezocht. Eén ervan is de Guilio pastore lagere 
school. Het is een katholieke lagere school, waar hele 
goede banden zijn tussen de parochie en de school. 
De parochie zorgt er ook voor dat leerlingen die het 
schoolgeld minder of niet kunnen betalen er naar toe 
kunnen gaan.

Op de grote katholieke 
lagere school met ruim 
1500 leerlingen is ook wat 
men noemt een “animatie 
team”. Dit animatieteam 
bestaat uit leerlingen van 
diverse leeftijden. Op cul-

turele wijze bereiden zij een soort voordracht of to-
neelstukje voor en voeren voor de school of op bijzon-
dere momenten deze toneelstukjes op. Zij hebben bij 
mijn bezoek ook een voordracht gehouden. Zij doen 
dit niet alleen in de school, maar ook als een represen-
tatie van de school bij vele gemeenschappen waaruit 
de parochie bestaat. Samen met leerkrachten van de 
school studeren ze de voordrachten en toneelstukjes 
in. Op deze wijze wordt er ook invulling gegeven aan 
de culturele vorming van de leerlingen.

In Uganda is het gebruike-
lijk dat er school uniformen 
zijn. Iedere leerling is ge-
lijk in kleding. Omdat het 
“animatie-team” ook met 
grote regelmaat buiten de 
school optreedt is men aan 
het sparen voor nieuwe kle-
ding: een eenvoudig uniform voor in de school en een 
netter uniform voor officiële optredens. Het animatie-
team bestaat uit ongeveer 50 leerlingen en de beide 
uniformen kosten tussen de € 40 en € 50 per leerling.

Omdat het animatie-team een belangrijke culturele bij-
drage levert aan de school èn daarbuiten willen we pro-
beren met onze Vastenactie de uniformen mogelijk te 
maken. Het streefbedrag is tussen € 2.000 en € 2.500.
Helpt u mee in deze weken van carnaval tot Pasen?
U kunt uw bijdrage overmaken naar het rekeningnum-
mer van de parochie o.v.v. Vastenaktie 2025 unifor-
men. Of u kunt uw bijdrage doneren in de collecte-
bussen achterin de kerk. 

Pastoor Theo Lamers

Vastenactie 2025
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8ste Zondag door het Jaar 
Zaterdag 1 maart
 10.00 uur Martinuskerk Cuijk, 
 eucharistieviering Carnavalsviering
 19.00 uur GEEN viering i.v.m. Carnaval
Zondag 2 maart
 9.30 uur vm. Kinderkapel Beers, 
 eucharistieviering met samenzang
 10.00 uur Martinuskerk Cuijk, 
 eucharistieviering m.m.v. cantors
 11.00 uur MFA De Valuwe, 
 eucharistieviering

Op maandag 3 en dinsdag 4 maart 
vervallen de ochtendvieringen

Aswoensdag
Woensdag 5 maart 
 10.00 uur Martinuskerk Cuijk, 
 aswoensdagviering
 10.30 uur Castella aswoensdagviering
 19.00 uur Martinuskerk Cuijk, 
 aswoensdagviering m.m.v. cantors
 19.00 uur Lambertuskerk Linden, 
 aswoensdagviering

1ste Zondag Veertigdagentijd
Zaterdag 8 maart
 19.00 uur Martinuskerk Cuijk, 
 eucharistieviering
Zondag 9 maart
 10.00 uur Martinuskerk Cuijk, 
 eucharistieviering m.m.v. Creation - KRO

2de Zondag Veertigdagentijd
Zaterdag 15 maart
 19.00 uur Martinuskerk Cuijk, 
 eucharistieviering
Zondag 16 maart
 9.30 uur vm. Kinderkapel Beers, 
 eucharistieviering m.m.v. koor Beers-
 Escharen
 10.00 uur Martinuskerk Cuijk, 
 eucharistieviering met orgelspel
 10.00 uur Lambertuskerk Linden, 
 zondagviering
 11.00 uur MFA De Valuwe, 
 eucharistieviering 

3de Zondag Veertigdagentijd
Zaterdag 22 maart
 19.00 uur Martinuskerk Cuijk, 
 eucharistieviering
Zondag 23 maart
 9.30 uur Martinuskerk Katwijk, 
 eucharistieviering m.m.v. de Maasklanken
 10.00 uur Martinuskerk Cuijk, 
 eucharistieviering m.m.v. jeugdkoor

4de Zondag Veertigdagentijd
Zaterdag 29 maart
 19.00 uur Martinuskerk Cuijk, 
 eucharistieviering
Zondag 30 maart
 10.00 uur Martinuskerk Cuijk, 
 eucharistieviering m.m.v. Cantamus 
 Rijkevoort
 10.00 uur Lambertuskerk Linden, 
 zondagviering

5de Zondag Veertigdagentijd
Zaterdag 5 april
 18.00 uur ’t Akkertje Vianen, 
 eucharistieviering m.m.v. Vivace
Zondag 6 april 
 9.30 uur vm. Kinderkapel Beers, 
 eucharistieviering met samenzang
 10.00 uur Martinuskerk Cuijk, 
 eucharistieviering m.m.v. cantors 
 11.00 uur MFA De Valuwe, 
 eucharistieviering

Palmzondag
Zaterdag 12 april
 19.00 uur Martinuskerk Cuijk, 
 Eucharistieviering
Zondag 13 april
 9.30 uur Martinuskerk Katwijk, 
 eucharistieviering m.m.v. de Maasklanken
 10.00 uur Martinuskerk Cuijk, 
 eucharistieviering, gezinsviering 
 m.m.v. jeugdkoor
 10.00 uur Lambertuskerk Linden, 
 zondagviering

Witte Donderdag
Donderdag 17 april 
Deze dag is er géén eucharistieviering om 
10.00 uur
 19.00 uur Martinuskerk Cuijk, 
 Eucharistieviering m.m.v. de Maasklanken
 19.00 uur Lambertuskerk Linden, 
 Witte Donderdagviering

Goede Vrijdag
Vrijdag 18 april 
Vasten- en onthoudingsdag. 
Deze dag is er geen eucharistieviering om 
10.00 uur. 
 Martinuskerk Cuijk: 
15.00 uur kruisweg 
16.00 uur kruisweg gezinnen 
19.00 uur Goede Vrijdag plechtigheid met 
 communie m.m.v. cantors 
 19.00 uur Lambertuskerk Linden, 
 Goede Vrijdagviering

Liturgische kalender

St. Martinus 
parochiekerk

H. Jozef
Cuijk

H. Lambertus
Beers

H. Antonius van 
Padua - Vianen

H. Agatha
St. Agatha

H. Martinus
Katwijk

H. Lambertus
Linden
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De dagelijkse viering in de Martinuskerk is om 10 uur.

Op de vrijdagen is er om 9.30 uur, voorafgaand aan de 
eucharistieviering een rozenkransgebed.
Vrijdag 7 maart, vrijdag 4 april en vrijdag 2 mei 
is er om 19.00 uur een Taizéviering. 

De viering in Castella is iedere vrijdag om 19 uur 
(m.u.v. de eerste vrijdag van de maand, dan wordt er 
in huis communie rondgebracht).

Alle vieringen vanuit de Martinuskerk zijn te volgen 
via de livestream die te vinden is op de website 
www.martinuscuijk.nl. Op zondagen en bijzondere 
momenten wordt de viering ook uitgezonden via 
Omroep Land van Cuijk.

Dagelijkse vieringen

Parochiestatistiek

Dré Geerits
Gerrit van Dommelen
Käthe van Hees – Püplichuisen
Leny Martens – Jans
Truus Graat – Ebbers
Mia Wagemans – Linssen

Ons gebed wordt gevraagd voor:
Iberia van Hal - Maldonado
Nel Donkers – Lebbink
Johannes van de Logt
Albert van Koot
Julian Weijland
Annie Janssen – Derks
Nellie van Echtelt – van Weerdenburg

Uitvaart

Ons gebed wordt gevraagd 
voor hen die in de 
afgelopen maanden zijn 
overleden. 
We hebben van hen 
afscheid genomen in de 
kerk of in het 
crematorium:

Dewi Mastail
Jamello Trumpler 
Casper Gaweł

In de afgelopen periode 
zijn in onze parochie 
gedoopt: 

Doop

Feesten komende periode 

Zo 2 maart, 8ste Zondag door het Jaar 
Di 4 maart, H. Casimir
Wo 5 maart, Aswoensdag
Vr 7 maart, HH. Perpetua en Felicitas, martelaressen
Za 8 maart, H. Johannes a Deo, kloosterling
Zo 9 maart, 1ste Zondag Veertigdagentijd
Zo 16 maart, 2de Zondag Veertigdagentijd
Ma 17 maart, H. Patricius, bisschop
Di 18 maart, H. Cyrillus van Jeruzalem, bisschop en 
kerkleraar
Wo 19 maart, H. Jozef, hoogfeest
Zo 23 maart, 3de Zondag Veertigdagentijd
Di 25 maart, Aankondiging van de Heer - Maria Boodschap
Zo 30 maart, 4de Zondag Veertigdagentijd
Wo 2 april, H. Franciscus van Paola, kluizenaar
Vr 4 april, H. Isidorus, bisschop en kerkleraar
Za 5 april, H. Vincentius Ferrer, priester
Zo 6 april, 5de Zondag Veertigdagentijd
Ma 7 april, H. Johannes Baptista de la Salle, priester
Vr 11 april, H. Stanislaus, bisschop en martelaar
Zo 13 april, Palmzondag
Begin van de Goede Week
Donderdag 17 april, Witte Donderdag
Vrijdag 18 april, Goede Vrijdag
Zaterdag 19 april, Stille Zaterdag

Zo 20 april, Eerste Paasdag
Ma 21 april, Tweede Paasdag

Mijn wens is dat...

ik een broertje of zusje mag krijgen.

Mijn wens is dat...

opa een goed leven heeft in de hemel.

Mijn wens is dat...

ik de baan krijg.
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Geloofsgemeenschap H. Jozef, Cuijk-Noord
In december was er een middag voor de zieken en 
ouderen van de geloofsgemeenschap. De middag 
begon met een woord- en gebedsviering en werd ge-
volgd door een gezellige middag. Er was volop tijd om 
gezellig bij te praten. Daarnaast was er ook een quiz 
met o.a. vragen over muziek uit de jaren 50, 60 en 
70. Al met al een groot succes!

Op 16 maart is de jaarlijkse Jozefviering, om 11 uur. 
Tijdens deze viering worden de jubilerende vrijwil-
ligers in het zonnetje gezet. Daarna is er een gezellige 
lunch voor de aanwezigen. Aanmelden bij de contact-
groep is wel noodzakelijk. 

Gemengde zangvereniging Vivace springlevend
Op 27 januari jl. was de jaarvergadering van Vivace. 
Men kon terugblikken op een succesvol jaar 2024. 
Naast de maandelijkse ondersteuning van de diensten 
in ‘Akkertje – Vianen werd er diverse malen in Cuijk 
en omgeving opgetreden. 

Voorzitter mevr. Maria Rutten-Vermeulen was aftre-
dend, maar werd opnieuw voor een periode van vier 
jaar herkozen. Zoals gebruikelijk legde de penning-
meester rekening en verantwoording af. 

Zoals te doen gebruikelijk worden tijdens de jaar-
vergadering jubilarissen gehuldigd. Meer hierover in 
de volgende Mantel. Ook het komend jaar is weer 
rijkelijk gevuld met leuke optredens. In het bijzonder 
willen we alvast melden dat Vivace op 30 maart een 
concert in de Martinuskerk Cuijk geeft.

Tot slot willen we vermelden dat het koor Vivace nog 
steeds op sterkte is. Dit neemt niet weg dat er altijd nog 
plek is voor nieuwe leden in alle stemsoorten. Denkt u, 
dat is misschien wel wat voor mij? Kom dan eens luiste-
ren op onze repetitie op maandagavond van 20:00 tot 
22:00 uur in het Akkertje. Motivatie om mee te doen is 
voor ons het allerbelangrijkst. Heb je zangervaring is dat 
mooi meegenomen, maar niet noodzakelijk.

Wilt u meer weten over Vivace, bezoek dan onze 
website: https://zangvereniging-vivace.nl. Hier vindt 
u alle informatie en kunt u een paar nummers beluis-
teren, die door ons koor worden gezongen.

Geloofsgemeenschap Sint Martinus, Katwijk
Restauratie interieur van de H. Martinuskerk Katwijk, 
de eerste stap is gezet! (Red: dit is een verkorte ver-
sie, de volledige versie vindt u in de volgende Mantel)
De eerste stap behelst het volledig in oude staat 
terugbrengen van de lambrisering in de kerk. De 
opdracht is verleend aan onze parochiële huisrestau-
rateur ‘Atelier Titus Peters Cuijk’. We zijn gestart op 
maandag 13 januari en wat niemand voor mogelijk 
had gehouden: vrijdag 7 februari waren alle muren 
volledig schoon en waren de tegels weer in volle 
glorie te bewonderen. Titus kan nu verder aan de slag 
met het herstellen van een aantal beschadigde tegels 
onder het Maria-altaar. 

Wij danken alle vrijwilligers voor hun geweldige inzet 
en Martin van Kempen die ons dagelijks op gezette 
tijden van koffie heeft voorzien. Verder danken we 
nogmaals alle sponsoren van het evenement van 14 en 
15 september 2024 in Katwijk. Hun financiële bijdrage 
heeft het mede mogelijk gemaakt dat wij deze eerste 
stap hebben kunnen zetten.

Uit de parochie

Mijn wens is dat...

ik een hond kreig.
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Eerste Heilige Communie
Heb je onze tafel al gezien 
in de St. Martinuskerk? Er 
komen steeds meer bijzon-
dere cadeautje bij. Hier-
mee leren we steeds een 
beetje meer over God. 

De laatste weken hebben 
we het samen gehad over 
vriendschap, sorry zeggen en vrede brengen.
We hebben gezien dat er veel verschillende bijbels 
zijn, maar dat ze allemaal dezelfde verhalen hebben. 
Verhalen van het Oude en het Nieuwe Testament.

We zijn zeer nieuwsgierig welke cadeautjes er nog 
gaan komen. 

MarTieners
Van jou, voor jou, met jou....
MarTieners draait helemaal om jou. Samen maken we 
er iets speciaals van, met activiteiten en thema’s die 
jij leuk vindt vol met leuke spellen, leuke gesprekken 
en heel veel gezelligheid. 
Het is de perfecte plek om vrienden mee naartoe te 
nemen en nieuwe vrienden te maken Iedereen van 11 
tot en met 15 jaar is welkom bij MarTieners!

Zien we jou op vrijdag 21 maart om te ontdekken wie 
Jezus is? En op vrijdag 18 april (Goede Vrijdag) voor 
een bijzondere kruisweg?

Palmpaasstokken maken
Kom ook een Palmpaasstok 
knutselen! Zondag 13 april 
2025 starten we met de 
Goede week met de viering 
van Palmzondag. Je bent 
welkom om samen met 
papa/mama/opa/oma je 

eigen Palmpaasstok te knutselen, om 09.00 uur in het 
parochiecentrum, Kerkstraat 10 Cuijk. 

Aansluitend kunnen we aansluiten bij de gezinsviering 
van Palmzondag en tijdens de feestelijke processie 
onze Palmpaasstokken aan iedereen laten zien. 

Aanmelden is gewenst en kan bij Patrick Meijer, per 
mail: p.meijer@martinuscuijk.nl.
 
Parochie-Familiedag Save 

the date!
Zet alvast in de agenda: 
Zondag 1 juni 2025 Paro-
chie-Familiedag.
Een dag met mooie activi-

teiten voor de hele familie! 
In de Paas-Mantel leest u meer over het programma 
van deze dag. 

Sycamore Cuijk
Sycamore belicht de kern 
van het katholieke geloof, 
de gebruiken en de meest 
voorkomende vragen van 
mensen.  Het gaat over 
de zoektocht naar geluk, 
het bestaan van God, het 
sterven en verrijzen van 
Jezus, de heilige Geest en 
de kerk, de Bijbel, het ge-
schenk van het geloof en de 
kracht van het gebed.  Met 
elkaar in gesprek rondom 
thema’s als de betekenis 
van liefde, de zeven Sacramenten, Maria en de heili-
gen, het leven na de dood en de hoop op de hemel. 

De Sycamore is vernoemd van de sycamoreboom 
(wilde vijg)  waarin Zacheüs (klein van stuk) klimt 
om beter zicht te krijgen. Als hij dan Jezus ontmoet, 
ontstaat er een gesprek en  dat verandert zijn leven 
voor altijd. 

De bijeenkomsten zijn op zondag van 11.30 - 14.00 
uur, er wordt voor lunch gezorgd. 
Je bent ook van harte uitgenodigd aan de eucharistie 
deel te nemen in de St. Martinuskerk Cuijk om 10.00 uur. 
Mag Hij jou ontmoeten?

Bijeenkomsten tot en met de zomer:
Zondag 9 maart 2025
Zondag 23 maart 2025
Zondag 6 april 2025
Zondag 27 april 2025
Zondag 11 mei 2025
Zondag 25 mei 2025
Zondag 8 juni 2025
Zondag 22 juni 2025 

Familiepastoraat

Mijn wens is dat...

ik een profvoetballer word.

Mijn wens is dat...

dat oma niet meer zo verdrietig is.

Mijn wens is dat...

mijn ouders weer samen 
zijn zonder pijn.



De Mantel in beeld

Mijn wens is dat...
we nog heel vaak naar 

de lichtjestocht mogen komen.

Mijn wens is dat...
we naar de kerk gaan.

Mijn wens is dat...

ik een hele lieve vriendin krijg 

waar ik heel gelukkig mee zou zijn.

Mijn wens is dat...

ik kan vliegen.

Mijn wens is dat...

jesus trug komt uit het dood!

Mijn wens is dat...

iedereen heel veel plezier maakt 
in 2025.


